
Slotgedachte bij de viering van 2 februari 2025  
Voorstellen communicantjes.  
 
Liefde is: een zegen zijn, 
licht brengen waar het donker is. 
Om daar werk van te maken 
krijgen de communicantjes en hun ouders iets mee. 
een berenmaatje met een lege maag 
die gevuld moet gaan worden 
met geld dat jullie gaan verdienen 
met klusjes doen. 
Verzin maar van alles om je beer te spekken. 
De opbrengst is voor de kinderen 
die bijna niets hebben, zoals in Togo. 
Zij hebben het zoveel minder goed dan jullie. 
Dus aan het werk, want dat nieuwe land 
waar alle kinderen het goed hebben, 
moet er komen.  
    


