slotgedachte bij de viering van 9 februari 2025

Geloven is geen reis naar boven;

het is geen doorgaande weg

langs voorschriften en regels;

het is gewetensvol door het leven gaan;
het is hier beneden deelnemen

aan Gods scheppende en helende kracht; (D. Sélle)
geloven is delen in het verlangen

naar vrede en gerechtigheid;

het is blijven hopen

dat het anders kan in deze wereld,

het is uitzien naar die nieuwe wereld
met brood genoeg voor allen;

geloven is moed houden en de durf hebben
zelf de verandering te zijn

die je in de wereld wilt zien; (M. Ghandi)
geloven is je geroepen weten

vissers van mensen te zijn,

voorkomen dat mensen verdrinken

in eenzaamheid en verdriet,

in wat dan ook...

geloven is je geroepen weten

samen Zijn Levend Lichaam te zijn.



