
Slotgedachte bij de viering van 8 september 2024 
Ziekenzondag (75 jaar De Zonnebloem) 
 
Van zonnepit tot zonnebloem 
een ongekend geheim, 
want wie dacht bij dat zaadje  
dat hij zo mooi zou zijn. 
 
Een dikke, hoge stengel, 
een prachtig groot, groen blad 
hoog boven alle anderen uit, 
in ’t veld of langs het pad. 
 
De vlinders mogen landen 
en doen zich graag te goed 
aan wat hij ze te bieden heeft 
aan voedsel, honingzoet. 
 
Kijk altijd naar de zonnebloem 
die keert zich naar het licht 
en heeft van alle bloemen 
het zonnigste gezicht. 
 
En als het nu een donker is 
zo’n grijze, grauwe nacht, 
kijk dan weer naar die zonnebloem, 
die geeft je nieuwe kracht. 
 
De Bron daarvan, de Schepper, 
draagt ons, waar wij ook gaan, 
en zal bij zon en regen 
met liefde naast ons staan.   


