
Slotgedachte bij de viering van 1 september 2024 
 
Leven is groeien, 
Uitgroeien tot wie je wilt zijn. 
Wil je zijn, zoals God de mens heeft bedoeld, 
God, wiens naam betekent: Ik zal er zijn… 
Dan moet er regelmatig gesnoeid worden. 
Smoesjes weg, leugens, grote en kleine, weg! 
Oneerlijk zijn, stelen, inpikken, 
het grootste pakken, dat alles moet weg,  
want daartoe word je niet geroepen. 
Jezus van Nazareth heeft laten zien dat het kan, 
dat een mens zo goed als God kan zijn. 
Hij heeft ons gevraagd 
om in Zijn naam verder te gaan… 
Daarom heten wij christenen 
en christenen hoeven het niet alleen te doen, 
want Gods geest schenkt ons daartoe de kracht.   


