Slotgedachte bij de viering van 3 november 2024 (Allerzielen)

Het leven is te kort

om niet je best te doen

er iets moois van te maken;

het leven is te mooi

om het ongezien te laten;

het leven is te diep

om genoegden te nemen met oppervlakkigheid;
het leven is te groots

om je te verliezen in Rleinzieligheid;
het leven is te wijds

om niet grensverleggend bezig te zijn;
het leven is een geschenk:

pak het met beide handen aan

en doe er iets mee

elke dag dat je mag leven.



