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Onvergetelijk zijn ze,

die gewone mensen,

die buitengewoon geleefd hebben.
Ze leven voort tot op vandaag.

Ze worden niet vergeten

door beelden en verhalen

die telkens opnieuw tot leven komen.
Zo leven ze voort, ook na hun dood.

Onsterfelijk zijn ze,

omdat hun leven

meer dan de moeite waard is geweest,
door wat ze gezegd en gedaan hebben
voor anderen, voor mensen in nood.

Voortlevend zijn ze,

omdat zij de dagen van hun leven
hebben ingevuld

met onvergetelijk handelen

dat eeuwigheidswaarde heeft.



