
Slotgedachte bij de viering van 10 november 2024  
 
Geven, wat is geven… 
 
Geven is meer dan wegdoen 
wat je niet meer gebruikt. 
Het is ook meer dan afstaan 
wat je toch over hebt 
of waar je teveel van hebt. 
 
Geven begint met gunnen 
de ander van harte gunnen 
wat je zelf wel hebt en die ander niet. 
Het is gul zijn, 
iets kunnen missen, 
genoegen nemen met zelf iets minder… 
 
Geven heeft alles te maken 
met breken en delen… 
in Jezus’ naam verder gaan, 
Zijn Levend Lichaam zijn, 
Gods handen zijn, 
Gods gevende hand… 
    


