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Om wijsheid en liefde gaat het; 
waar die hand in hand gaan, 
wandelt de Eeuwige mee 
en ben je verbonden met eeuwig leven. 
 
Wie wijs wil zijn, 
heeft de wijsheid niet in pacht, 
maar is voortdurend op zoek naar het echte geluk, 
dat niet bestaat uit rijkdom en bezit, 
maar uit geven, uit breken en delen. 
 
Wie liefdevol wil zijn, moet zich openstellen, 
wat Liefde vraagt een open houding, 
van durven weggeven 
en juist daarin ontvangen. 
 
Wie wandelt met de Eeuwige, 
wordt rijk van het weggeven 
en neemt daardoor al doende deel aan het eeuwig leven. 
 
Christenen voorop, zijn geroepen 
deel te nemen aan het eeuwig leven, 
een leven te leven met eeuwigheidswaarde, 
woorden te doen van de Thora, 
die Jezus heeft gedaan een doorgegeven. 
 
De wereld zou veranderen, 
als alle christenen, wie of wat of waar dan ook, 
oprecht het levende Lichaam van Christus zouden zijn.  
    


