
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                SEPT. 2024 

 

 

 
 Vrede hoe doe je dat?   

 Hoor je het woord ‘vrede’, 
 dan ontsnapt je misschien wel een zucht. Vrede?  

 Die is ver te zoeken! Wat kan ik doen aan al die  

 wereldproblemen? Niks toch? Of...  

 Ghandi zei: ‘Wees de verandering  

                    die je wilt zien in de wereld’  

 Stel in de Vredesweek deze vraag eens centraal:  

 ‘Wat leeft er in mij en wat leeft er in jou  en wat  

 kan ik doen om het leven voor ons beiden  mooier te maken?”  

 
De Vredesweek is een week van bezinning en actie die jaarlijks plaatsvindt in 

de week van 21 september, de door de Verenigde Naties uitgeroepen 

Internationale Dag van de Vrede. 

De Vredesweek in Nederland wordt georganiseerd sinds 1967. 

Het was een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en daarmee 

van de gezamenlijke kerken. Het wordt sinds 2007 georganiseerd door PAX. 

Hoogtepunt vormt de Vredeszondag: de eerste zondag van de Vredesweek, 

maar ook de daaropvolgende zondag behoort nog tot de Vredesweek. 

Deelnemende kerken houden gezamenlijke kerkdiensten en besteden aandacht 

aan het thema vrede en collecteren voor het vredeswerk. Ook buiten de kerk 

worden er talloze activiteiten georganiseerd. Daarnaast is 21 september, de 

Internationale Dag van de Vrede, een belangrijke dag in de Vredesweek.  
 

In 2024  

wordt de Vredesweek gehouden  

van 14 t/m 22 september. 
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eef m

ij een zichtbaar plekje in uw
 huis 

 

Oprecht in vrede leven 

is elkaar de ruimte geven 

om het leven te leven 
dat ons is gegeven. 

Als we zo gaan leven 

zal het pas vrede geven. 
 

 Gertjan van der Kraan 

 

God van liefde en vrede,  

vanwaar komt toch dat onbedwingbaar verlangen naar vrede in ons? 

Is het uw scheppingskracht die ons beroert, 
is het de gestalte van Jezus van Nazareth die ons niet loslaat,  

is het zijn Geest die in ons bezig is? 

Wij bidden U: laat de droom nooit in ons verloren gaan 
die in ons spreekt van een goede schepping van mensen in verbondenheid. 

Wek in ons de taal van de vrede die bemoedigt en samenbrengt. 

Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. 
 

Mensen gevraagd om de vrede te leren, 

waar geweld door de eeuwen heen heeft gestaan,  
mensen gevraagd die wegen markeren 

waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. 
 

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden, 

en om tegen de waanzin de straat op te gaan, 

Mensen gevraagd om de tekens te duiden, 

die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. 
 

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken 

voor een andere tijd en een nieuwe moraal 

Mensen om ijzer met handen te breken 

ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 
 

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen 

verontrust door een wapen dat niemand ontziet 

Mensen die helder de waarheid beseffen, 

dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet. 
 

Mensen gevraagd die in naam van de vrede 

voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,  

wapens het liefst tot een ploeg willen smeden  

voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.  
 

Mensen gevraagd, 

er worden mensen gevraagd, 

dringend mensen gevraagd. 

Mensen temidden van  

mensen gevraagd. 

 

Met vrede gegroet 

en gezegend met licht! 
 

Voor wie zoeken  

in de stilte 

naar een vuur  

voor hart en handen. 
 

Met vrede gegroet 

en gezegend met licht! 

Voor wie roepen om vrede 

van gerechtigheid dromen. 
 

Met vrede gegroet 
en gezegend met licht! 
 

Voor wie wachten  

in vertrouwen 

dat de liefde zal blijven. 
 

Met vrede gegroet 

en gezegend met licht! 

 

 Wij worden gezonden 

om handen en voeten, 

om zuurstof en wortels  

te geven aan vrede. 
 



 

Is vrede hetzelfde als 

afwezigheid van oorlog? 

Staat vrede gelijk  

met ontwapening? 

Of zijn dat op zijn best voorwaarden 

om tot werkelijke vrede te komen? 

Maar wat komt daarna?? 

Wat is vrede? 
 

Misschien dit: 

je niet alleen afvragen: 

wat is goed voor je gezin,  

je eigen huis 

maar ook en vooral 

wat is goed voor  

een menswaardige samenleving,  

een leefbare stad, een land  

waar je veilig bent en groeien mag. 
 

Wie bezeten wordt door zijn bezit 

vergeet al gauw 

dat bezit nooit helemaal persoonlijk is. 
 

De aarde is rijk, 

onze taak is niet 

daarvan te verzamelen 

maar ervan te delen. 
 

Altijd aanwezige God, 

blijf verbonden met deze wereld, 

laat er vrede en gerechtigheid groeien, 

opdat mensen er als zusters en broeders 

kunnen leven en mogen ervaren 

dat Gij een God van liefde en vrede zijt. 

Vandaag en alle dagen 

tot in uw eeuwigheid. Amen. 

 

 
Kom maar in de kring van Jezus, 

kom maar in de kring. 

Samen gaan we op de weg 

die Jezus ging. 
 

Jezus leert wat liefde is 
en altijd is er hoop; 
die weg ben je opgegaan, 
daarom ben je gedoopt. Kom... 
 

Hij vertelt verhalen over 
goed en over kwaad, 
Hij helpt waar Hij helpen kan, 
geeft mensen goede raad. Kom... 
 

Jezus vraagt: Kom doe je mee, 
Ik kan het niet alleen, 
Wil jij niet een lichtje zijn, 
dat mensen wijst waarheen. Kom... 
 

Samen zoeken wij de weg 
naar het Beloofde land, 
trek daarom maar met ons mee 
en geef elkaar een hand. Kom... 
 

Vrede geeft de richting aan: 
sjaloom voor ieder mens! 
Liefde is het wachtwoord en  
dat opent elke grens! Kom... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Laat ons van een wereld dromen 

waar gerechtigheid het wint, 

dorst en honger niet meer wonen, 

brood genoeg voor ieder kind. 

Dat Uw Rijk op aarde kome, 

en de vrede overwint. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Thuiscatechese is een vorm van ervarend leren, 

bedoeld om in de thuissituatie geloven ter sprake  

te brengen, te verdiepen en te voeden. 

Daartoe zorgt de stuurgroep catechese elke maand  

voor een kaart die aansluit bij de belangrijke dagen,  

thema’s en feesten van de betreffende maand. 

In de gezinsviering -op de 1e zondag van de maand- 

wordt de nieuwe kaart uitgedeeld, maar ook op  

de leestafel achterin de kerk neergelegd. 

De kaart is ook verkrijgbaar via het parochiebureau. 

 
 

Werken aan vrede 
 

Laat me werken aan vrede, 

liefde brengen waar haat heerst, 

vergeven wie mij beledigt, 

verzoenen wie in onmin leeft, 

geloof brengen aan wie twijfelt, 

waarachtigheid door ’t zelf te zijn. 

Ik wil hoop brengen aan wie wanhoopt, 

licht brengen aan wie in duisternis is, 

vreugde brengen aan wie bedroefd is, 

troosten, troosten met aandacht en begrip. 

Zo zal ik werken aan vrede. 
  
Alle mensen zijn verschillend 

niemand heeft hetzelfde haar, 

niemand heeft dezelfde ogen, 

en toch hoor je bij elkaar! 
Als we denken elke morgen: 

ik help jou en jij helpt mij; 

en wij samen willen zorgen, 

worden alle mensen blij. 

Samen groeien, samen bloeien 

brengt de n dichterbij, 

maakt de wereld zoveel mooier, 

niet alleen voor jou en mij. 

 

Van de bloemen kun je leren, 

wit, oranje, violet, 

dat zij samen kunnen vormen 

een veelkleurig groots boeket. 

En dus willen wij waarderen 

wie of wat je bent is goed; 
van wat jij kunt, kan ik leren 

samen krijgen wij weer moed! 

Want wij leven van Gods zegen  

en die vind je bij elkaar. 

Mensen hebben mensen nodig.  

Dan pas wordt gemeenschap waar. 

 

 

Waar samen delen 

vrede brengt 

en doel is van de reis, 

waar zorgzaamheid 

en vriendschap heerst, 
leren kinderen de wijs; 

die eeuwenoude melodie, 

dat lied ‘Ik-zal-er-zijn’, 

geeft jong en oud 

de energie 

voor vrede in het klein. 

 

 

Er was eens, 

vertellen verhalen, 

een land als een tuin 

door de vrede bewoond, 
van ruzie en oorlog 

had niemand gehoord; 

geen angst en geen tranen, 

maar ieder kind blij, 

geen haat, geen geweld, 

de mensen zijn vrij! 

De vrede door 

niemand verstoord! 

 


